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Inleidend orgelspel  

 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied – We zingen staande Psalm 91a vers 1 en 2  

 

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 

 

2 Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 

Bemoediging en groet 

 

Intochtslied vervolg – Psalm 91a vers 3  

 

3 Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 
De gemeente gaat zitten. 

 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die lijden 

onder oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld treft  

 



 

 

Leefregel: Romeinen 12: 1-18 

 

Leef volgens de wil van God 
 

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag 

ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn 

dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen 

door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil 

en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. 

Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen 

dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. 

U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het 

geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals 

ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde 

functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn 

we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende 

gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie 

de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het 

geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet 

bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet 

onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie 

uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet 

dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig 

zijn. 

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het 

goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders 

en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme 

niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer 

u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de 

noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen 

hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet 

met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, 

maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen 

het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het 

werk om met alle mensen in vrede te leven. 

 

 

 

 



 

We zingen lied 791 

 

1     2 

Liefde, eenmaal uitgesproken Liefde, die ons hebt geschapen, 

als uw woord van het begin, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

liefde, wil ons overkomen  alles overwinnend wapen, 

als geheim en zegening.  laatste woord dat vrede maakt. 

 

3     4 

Liefde luidt de naam der namen Liefde waagt zichzelf te geven, 

waarmee Gij U kennen laat.  ademt op van goede trouw. 

Liefde vraagt om ja en amen, Liefde houdt ons in het leven, 

ziel en zinnen metterdaad.  daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

5     6 

Liefde laat zich voluit schenken Liefde boven alle liefde, 

als de allerbeste wijn.  die zich als de hemel welft 

Liefde blijft het feest gedenken over ons: wil ons genezen, 

waarop wij uw gasten zijn.  bron van liefde, liefde zelf! 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

 

De eerste schriftlezing is uit Matteüs 9: 35 t/m Matteüs 10: 1 

en uit Lucas 10: 1-11  

 

Uitzending van de twaalf leerlingen 

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf de mensen 

onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over 

het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de 

mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze 

uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei 

tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 

arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil 

sturen om de oogst binnen te halen.’ 

Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en Hij gaf hun de macht 

om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te 

genezen. 

 

Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen 

Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee 

aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van 



 

plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar 

er zijn weinig arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij 

arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.  

Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de 

wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, 

en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan 

eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er iemand woont die de vrede 

liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij 

je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, 

want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar 

het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, 

eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg 

tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” Maar als 

jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door 

de straten en zeg: “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten 

kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u; maar bedenk wel: 

het koninkrijk van God is nabij!” 

 

We zingen Lied 975 vers 1, 2 en 3  



 

 

2 Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 

 

3 Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of  huidskleur, rangen, standen - 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

De tweede schriftlezing is uit Efeziërs 6: 1-10  

 

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, 

want zo hoort het. ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is 

het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u 

goed gaan en zult u lang leven op aarde.’ Vaders, maak uw kinderen 

niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt 

zoals de Heer dat wil. 

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus 

gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; niet met uiterlijk 

vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven 

van Christus die van harte alles doen wat God wil. Wees toegewijd 

in uw werk, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want 

u weet dat allen, zowel slaven als vrije mensen, door de Heer 

beloond worden voor het goede dat ze doen. Meesters, behandel 

uw slaven op dezelfde manier.  



 

Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde 

Heer in de hemel hebben, en dat Hij geen onderscheid maakt. 

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.  

 

Overdenking 

 

We zingen Lied 912 

 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,  

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 
 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 
 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 
 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 
 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw heilige Geest er woon’. 
 

6 Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader (uit NBV21) 

 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde 

zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 



 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets 

schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en aankondiging 

van de collecte 

 

Inzameling van de gaven - orgelspel 

 

 

Slotlied – Lied 418 

 

2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 

 

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 



 

4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

 

Zegen, gevolgd door het gezongen AMEN van lied 415 vers 3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

___________________________ 

 

  



 

Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Herbergier 

Wognum. 
 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.pg-hetvierkant.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende diensten 
 
 

* Zondag 13 juli in Wognum 

Voorganger is Ina Broekhuizen-Slot. 

De diaconale collecte is bestemd voor Dorcas. 

 

* Zondag 20 juli om 10.00 uur in Sijbekarspel. 

Voorganger is pastor Ton Heijboer uit Hoorn. 

De diaconale collecte is bestemd voor De Luisterlijn (voorheen 

Sensoor). 

 

* Zondag 27 juli om 10.00 uur in Wognum. 

Voorganger is dominee Marianne Gaastra. 

We verwelkomen deze zondag onze gasten van de PG THOMAS. 

De diaconale collecte is bestemd voor Het Rode Kruis. 

 
De reguliere diensten van Het Vierkant worden in de maand juli om 10.00 

uur NIET rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar wél ‘s avonds 
om 19.00 uur herhaald. 

 



 

 
Trap met ons mee voor de Bloeituin 
 

De fietstocht voor het jaardoel van 22 juni is verplaatst naar 

zondagmiddag 13 juli.  

 

Na de dienst en de koffie of thee verzamelen 

we bij de kerk. 

We fietsen door onze ‘achtertuin’ naar 

Bobeldijk en houden een pauze bij 

‘Strandpaviljoen Reuring’ aan het 

stadsstrand van Hoorn, waarvandaan we 

terug naar Wognum koersen.  

 

Deelname is € 6,50.  

Aanmelden bij diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com of bij één van 

de diakenen. 

Vergeet niet ook uw telefoonnummer daarbij te vermelden. 

 

Tot ziens op 13 juli rond 11.30 uur.         

 

Taakgroep Diaconaat.  
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